
Utilitas iunxit, labor ac industria serva<n>t.
Dat betekent: Nut verbond hen, inspanning en ijver behouden dat.

Dit slaat op de afbeelding eronder. De afgebeelde figuren zijn Minerva en Hercules. Hercules is makkelijk te 
herkennen aan zijn knuppel en leeuwenhuid. Aan zijn voet is mogelijk de slang afgebeeld die Juno (of Hera) 
op hem afstuurde toen hij nog een baby was, maar die door Hercules gewurgd werd. De zittende vrouw is 
Minerva. Ze is herkenbaar aan haar wapenrusting en als ik het goed zie is er bij de punt van haar speer ook 
een kleine uil te zien, haar vogel (en symbool van wijsheid). Minerva is hier vooral afgebeeld als patrones 
van de wijsheid en de kunsten. Daarop duiden allerlei attributen: het opengeslagen boek, de sfinx op het 
voetstuk en het paard Pegasus op de berg (de Helicon) achter haar. Wat die drievoet (?) met vuur precies is 
weet ik niet.

De afgebeelde figuren staan hier allegorisch voor de verbinding tussen wijsheid (Minerva) en kracht 
(Hercules). De verbinding (waarop ook het tekstje duidt) is weergegeven door het vasthouden van elkaars 
hand. Overigens was Minerva (oftewel Pallas Athene) al in de oudste Griekse mythologie de helpster van 
Hercules. 
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